
Viering op Startzondag 15 september 2024. Thema: Als Nieuw   (Aanvang: 10:30 uur) 

Voorganger: Irene Pluim - Muziek: Marius de Boer    

Vóór de dienst inzingen van een aantal liederen (vanaf ongeveer 10:10 uur):  

Die dag zal komen (Govaart/Bullens) en Juich luid voor God (LB 100c) 

 

Lied: De dag gaat open voor het woord des Heren (LB 217) 

Welkom en inleiding op de dienst: Als Nieuw 

Ontsteken van licht 

Intermezzo: ‘met andere, nieuwe ogen’ 

Lied: Juich luid voor God (LB 100c- Psalmen Anders) 

 

Bemoediging en groet 

Vg. Onze hulp is in de Naam van God 

Al. Hemel en aarde heeft God gemaakt 

Vg. Met trouw zijn wij omgeven 

Al. Zo leren wij geloven, hopen, liefhebben 

 

Vg. Vrede voor jou en voor jullie, iedere dag een nieuw begin 

Al.  Vrede voor ons allemaal, voor de hele wereld 

Vg. In Gods Naam 

Al. AMEN 

 

Gebed 

Lied: Een toekomst vol van hoop (Sela music - couplet 1.2 en refrein) 

1. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,  

biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.  

2. Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,  

U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.  

Refr.: U geeft een toekomst vol van hoop: dat heeft U aan ons beloofd.  

Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.  

Lied: God vol liefde, recht en waarheid (LB 150d – Psalmen Anders) 

 

Aandacht voor de kinderen 

Lied: wij gaan voor even uit elkaar (vaste liedje) 

 



(inleiding op het bijbelgedeelte) 

De bijbel geopend: 1 Koningen 19, 1-16 

Muzikaal intermezzo  

Overweging 

Lied: Delenlied (lied uit de oecumene) 

Elevator Pitches: een heel seizoen ‘Als Nieuw’ 

Collecten – met popsong (filmpje) 

Gebeden   

Lied: De steppe zal bloeien (LB 608) 

Zegen 

 

 


